
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Đức Mẹ La Salette 1846 

Our Lady of La Salette 1846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Mẹ La Salette 

 
 

Đức Mẹ Fatima 1917 

Our Lady of Fatima 1917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đức Mẹ Akita 1973 

Our Lady of Akita 

 

 

 

 

 

 

 

Tại Sao Đức Mẹ Khóc !? 

Why Our Lady Cried !? 

 

 

 

Đức Mẹ  

đã nói gì  
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Đức Mẹ La Salette 1846 

Đức Mẹ La Salette nói với Mélanie 

**  “Mélanie, Mẹ sắp sửa nói với con vài điều mà con sẽ 

không được nói với ai. Thời điểm cơn giận của Thiên 

Chúa đã tới rồi; nếu khi con sẽ nói với các dân tộc điều 

Mẹ đã nói bây giờ và Mẹ sẽ còn bảo con nói nữa; nếu sau 

điều đó, mà chúng không hoán cải, người ta không sám 

hối và không ngừng làm việc ngày Chúa Nhật và tiếp tục 

nguyền rủa danh thánh Chúa; tắt một lời nếu bộ mặt trái 

đất không thay dổi, Thiên Chúa sẽ báo thù chống lại dân 

vô ơn và nô lệ ma quỷ. Con của Mẹ đang cho thấy quyền 

năng của Người. 

Paris, thành phố vấy mọi thứ tội phạm này chắc chắn sẽ 

chết. Thành phố Marseille sẽ bị phá hủy trong thời gian 

ngắn. Khi các điều này sẽ xảy ra, Trái đất sẽ hỗn loạn 

hoàn toàn; thế giới sẽ phó mình cho các đam mê gian ác 

của nó. 

ĐTC sẽ bị bách hại từ mọi phía, người ta sẽ bắn vào ngài, 

người ta muốn ngài chết, nhưng chúng sẽ không thể làm 
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gì được ngài. Đức Giáo Hoàng sẽ lại chiến thắng một lần 

nữa. 

Các linh mục tu sĩ và các tôi tớ đích thật của Con Mẹ sẽ 

bị bách hại và nhiều người sẽ chết vì niềm tin vào Chúa 

Giêsu Kitô. Sẽ có một nạn đói lớn xảy ra vào thời đó. 

Sau khi mọi điều này sẽ xảy ra, nhiều người sẽ nhận biết 

bàn tay của Thiên Chúa trên họ và sẽ hoán cải và sám hối 

các tội lỗi của mình. 

Một vị vua lớn sẽ lên ngôi và sẽ cai trị vài năm. Tôn giáo 

sẽ nở hoa và lan tràn trên toàn trái đất và sẽ có sự phì 

nhiêu lớn, thế giời hài lòng vì không thiếu thốn gì, sẽ lại 

bắt đầu các vô trật tự và sẽ bỏ Thiên Chúa và lại ôm ấp 

các đam mê tội phạm của nó. 

Cũng sẽ có các thừa tác viên của Thiên Chúa và các hiền 

thê của Chúa Giêsu Kitô phó mình cho các vô trật tự  và 

đây sẽ là điều kinh khủng, sau cùng một hoả ngục sẽ cai 

trị trên toàn Trái đất; khi đó Tên Phản Kitô sẽ sinh ra từ 

một tôn giáo, nhưng khốn cho tôn giáo đó: nhiều người sẽ 

tin vào nó bởi vì nó nói nó từ trời đến; thời gian không 

còn xa lắm, sẽ không qua hai lần 50 năm. 

Con nhỏ của Mẹ, con sẽ không nói những điều mà Mẹ 

vừa nói cho con. Con sẽ không nói điều đó cho ai hết, con 

sẽ không nói điều ấy nếu một ngày kia con phải nói, con 

sẽ không nói điều liên quan tới nó. Sau cùng, con sẽ 

không nói gì nữa hết cho tới khi Mẹ sẽ bảo con nói. Con 

xin ĐTC ban phép lành cho con” 

Ký tên Mélanie Matthieu, mục đồng nhỏ của La Salette, 

Grenoble ngày mùng 6 tháng 7 năm 1851. 

**  Tiếp theo đây là nội dung sứ điệp  Maximin Giraud đã 

gửi cho ĐGH Pio IX ngày mùng 3 tháng 7 năm 1851: 
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“Ngày 19 tháng 9 năm 1846 chúng con đã thấy một bà 

xinh đẹp. Chúng con không nói là bà ấy là Đức Thánh 

Trinh Nữ, nhưng chúng con đã luôn luôn nói rằng đó đã 

là một bà xinh đẹp. Con không biết có phải là Đức Thánh 

Trinh Nữ hay là một người khác, nhưng ngày nay con tin 

rằng đó là Đức Thánh Trinh Nữ. Đây là điều bà đã nói 

với con. 

Nếu dân Mẹ tiếp tục, điều Mẹ sắp nói với con sẽ xảy đến 

rất nhanh; nếu nó thay đổi một chút, thì sẽ xảy ra muộn 

hơn. Nước Pháp đã làm ung thối vũ trụ, một ngày kia nó 

sẽ bị phạt. Đức tin sẽ tắt tại Pháp. Một phần ba nước 

Pháp sẽ không thực hành hay hầu như không thực hành 

tôn giáo nữa. Nửa kia sẽ thực hành nhưng không thực 

hành tốt… 

Tiếp theo các quốc gia sẽ hoán cải và đức tin sẽ được 

thắp sáng trở lại khắp nơi. Một vùng lớn của miền Bắc 

Âu châu, giờ đây là tin lành, sẽ hoán cải và theo gương 

vùng này các quốc gia khác của thế giới cũng sẽ hoán cải. 

Trước khi điều này xảy ra, sẽ xảy ra trong Giáo Hội 

nhiều nhiễu nhương và ít lâu sau ĐTC, Đức Giáo Hoàng 

sẽ bị bách hại.  

Người kế vị ngài là một Giáo Hoàng không ai chờ đợi. Ít 

lâu sau đó sẽ có hoà bình lớn, nhưng nó không kéo dài. 

Một con quái vật sẽ đến phá phách nó. Tất cả những điều 

Mẹ nói cho con sẽ xảy ra trong thế kỷ tới và trễ nhất là 

trong các năm của ngàn năm thứ hai, hỡi Maximin 

Giraud. Bà đã bảo con nói lại ít lâu sau đó. 

Lậy Đức Thánh Cha của con, một phép lành của Ngài 

cho một trong những con chiên của ngài” 

Ký tên Maximin Giraud,  

Grenoble ngày mùng 3 tháng 7 năm 1851. 
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 LUCIA TIẾT LỘ BÍ MẬT FATIMA 

 
Theo chị Lucia, bí mật ấy là gì ? Dường như con có thể tiết 

lộ bí mật ấy vì con đã được Trời Cao cho phép. Các vị đại 

diện Thiên Chúa trên trần gian nhiều lần cũng đã ban phép 

cho con làm điều đó và qua nhiều bức thư khác nhau, trong 

đó có một bức, con tin là Đức Cha đang giữ.  

 

Bức thư ấy của cha José Bernardo Goncalves, trong đó, Ngài 

khuyên con nên viết thư cho Đức Thánh Cha và, ngoài một 

số điều, Ngài còn đề nghị con tiết lộ bí mật ấy. Con thực sự 

đã nói qua điều đó. Nhưng để bức thư khỏi quá dài, vì con 

được dặn phải vắn tắt, nên con chỉ giới hạn vào những điểm 

chính yếu, và phó thác cho Thiên Chúa an bài một cơ hội 

khác thích thuận hơn.Trong bản tường trình thứ hai của con, 

con mô tả tường tận nỗi hoài nghi đã hành hạ con từ ngày 13 

tháng 6 cho đến ngày 13 tháng 7, và rồi đã hoàn toàn tan 

biến như thế nào trong cuộc Hiện Ra vào hôm đó. Vâng, bí 

mật gồm ba phần, và giờ đây, con sắp sửa tiết lộ hai trong 

những phần ấy. 
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I. Phần I Bí Mật Fatima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần thứ nhất là thị kiến về hỏa ngục 

 

 Đức Mẹ đã tỏ cho chúng con thấy một biển lửa khổng lồ 

dường như ở dưới lòng đất. Các ma quỉ và các linh hồn 

có hình nhân bị ném vào lửa ấy, trông như những khối 

lửa trong suốt, tất cả đều nám đen hoặc cháy vàng, nháo 

nhào giữa lò lửa lớn, khi thì bị hất tung lên cao do những 

ngọn lửa từ trong mình họ phụt ra cùng với những đám 

khói khủng khiếp, khi thì từ mọi phía rơi xuống như 

những tàn lửa không có trọng lượng hoặc thăng bằng 

trong một đám cháy lớn, giữa những tiếng tru treùo và 

những lời ai oán tuyệt vọng, làm chúng con khiếp hãi và 

run giùng. Có thể phân biệt được ma quỉ nhờ hình dạng 

giống như những quái vật gớm ghiếc chưa từng thấy của 

chúng, tất cả đều đen đủi mà trong suốt. Thị kiến này kéo 

dài chỉ trong giây lát. Không biết bao giờ chúng con mới 

tri ân Đức Mẹ Nhân Lành cho đủ vì Mẹ đã chuẩn bị 

trước cho chúng con, trong cuộc hiện ra lần thứ nhất, 

qua lời hứa sẽ đưa chúng con về thiên đàng. Nếu không, 

con nghĩ rằng có lẽ chúng con đã chết mất vì sợ hãi và 

kinh hoàng. 
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II. Phần II Bí Mật Fatima 

 

 
 

Sau đó, chúng con nhìn lên Đức Mẹ, và Đức Mẹ phán với 

chúng con một cách rất nhân ái và sầu thảm :“Các con 

đã nhìn thấy hỏa ngục, nơi linh hồn các tội nhân đáng 

thương bị trầm đọa. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn 

thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trên khắp 

thế giới. Nếu người ta thi hành những lời Mẹ nói với các 

con, nhiều linh hồn sẽ được cứu độ và sẽ có hòa bình. 

Chiến tranh sắp sửa kết liễu : nhưng nếu người ta không 

ngưng xúc phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến tranh 

còn kinh khủng hơn nữa sẽ bùng nổ trong triều đại giáo 

hoàng của Đức Pius XI. Khi nào các con nhìn thấy đêm 

tối rạng sáng vì một ánh sáng bất thường, các con hãy 

nhận ra đó là điềm chỉ lớn lao Thiên Chúa ban cho các 

con biết Người sắp sửa trừng trị thế giới vì các tội lỗi của 

nó bằng hình phạt chiến tranh, đói kém, bách hại Giáo 

Hội và Đức Thánh Cha.  

 

Để ngăn lại điều đó, Mẹ sẽ đến xin tận hiến nước Nga cho 

Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ và hãy hiệp lễ các ngàythứ Bảy 

đầu tháng. Nếu những yêu cầu của Mẹ được nghe theo, 

nước Nga sẽ hoán cải, và sẽ có hòa bình ; chẳng vậy, 

[nước Nga] sẽ gieo rắc lầm lạc khắp thế giới, gây ra các 

cuộc chiến tranh và những cuộc bách hại Giáo Hội. 
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Những người lành sẽ chịu tử đạo ; Đức Thánh Cha sẽ 

phải chịu nhiều đau khổ, nhiều quốc gia sẽ bị hủy diệt. 

Nhưng sau cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ sẽ toàn thắng. 

Đức Thánh Cha sẽ tận hiến nước Nga cho Mẹ, nước Nga 

sẽ trở lại, và một thời kỳ hòa bình sẽ được ban cho thế 

giới.” 

 

III. Phần III Bí Mật Fatima 

 

Phần thứ ba của bí mật này đã được mạc khải tại Cova da 

Iria-Fatima, vào ngày 13 tháng 7 năm 1917. (ĐGH Gioan 

Phaolo II đã cho công bố vào năm 2000, tại Fatima)  Lạy 

Chúa Trời con, con viết trong sự vâng phục Chúa, Đấng 

truyền lệnh cho con qua Đức Giám Mục giáo phận Leiria 

cũng như qua Mẹ Rất Thánh của Chúa và của con. 

 

 
Ở phía trái của Đức Mẹ và bên trên một chút, chúng con 

nhìn thấy một vị Thiên Thần, với thanh gươm cháy 

phừng bên tay trái của Ngài; nó lóe sáng, phụt ra những 

ngọn lửa như thể sắp đốt cháy thế giới; nhưng rồi chúng 

tắt ngúm khi tiếp xúc với ánh quang từ bên phải Đức Mẹ 

tỏa ra về phía Ngài: Thiên Thần, tay phải chỉ xuống đất 

và kêu lớn tiếng: „Sám hối, sám hối, sám hối!‟.  
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Và chúng con nhìn thấy trong một vầng sáng lớn lao là 

Thiên Chúa hình ảnh „tương tự như người ta hiện lên 

trong tấm gương khi đi qua trước nó‟ một vị Giám Mục 

trong trang phục màu trắng mà „chúng con có cảm tưởng 

là Đức Thánh Cha‟. Các vị Giám Mục khác, các linh 

mục, các tu sĩ nam nữ đang trèo lên một ngọn núi dốc 

dác, trên đỉnh có một Thập Giá lớn bằng những phần 

thân đẽo xù xì như của một cây bần còn nguyên vỏ; trước 

khi tới đó, Đức Thánh Cha với những bước chập choạng 

đã băng qua một thành phố lớn, phân nửa là những đống 

đổ nát, và phân nửa đang bị rung chuyển.  

 

Khổ sở vì đau đớn và buồn thảm, ngài cầu nguyện cho 

linh hồn của các thi hài ngài gặp dọc đường; sau khi lên 

đến đỉnh núi, đang lúc quì dưới chân Thập Giá lớn, Ngài 

bị một toán lính sát hại khi chúng bắn đạn và tên vào 

Ngài, rồi lần lượt các Giám Mục khác, các linh mục, các 

tu sĩ nam nữ và các giáo hữu thuộc các địa vị và chức vụ 

khác nhau cũng bị sát hại như vậy.  Phía dưới hai thanh 

ngang của Thập Giá có hai Thiên Thần, mỗi vị trên tay 

cầm một chén thánh để hứng máu các vị tử đạo rồi rẩy 

cho các linh hồn đang trên đường đến với Thiên Chúa. 

 

Tuy ngày 3 tháng 1 1944 

Nữ Tu Lucia 
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Các Thông Ðiệp Ðức Mẹ Akita 

 

1) Thông điệp thứ nhất của Đức Mẹ ngày 6/7/1973 

 

"Con yêu dấu, tập sinh của Mẹ, con đã ngoan ngoãn vâng 

lời Mẹ từ bỏ mọi sự để theo Mẹ. Thương tật nơi của đôi 

tai có làm cho con đau đớn lắm không? Hãy tin chắc là 

con sẽ được chữa lành bệnh điếc tai. Vết thương nơi bàn 

tay có làm cho con đau đớn không? Hãy cầu nguyện để 

đền tội cho loài người. Mỗi người trong tu viện này đều là 

những người con bất khả thi của Mẹ. Con có sốt sắng đọc 

kinh "các Nữ Tỳ Của Thánh Thể" không? Vậy Mẹ con ta 

cùng đọc nhé." 

 

"Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, thật sự hiện diện 

trong Thánh Thể, con xin hiến dâng linh hồn và xác con, 

để hoàn toàn hiệp nhất cùng Thánh Tâm Chúa, đang 

hiến dâng từng phút giây trên các bàn thờ khắp thế giới, 

để cảm tạ cùng Chúa Cha, và cầu cho Triều Đại Cha trị 

đến. Xin Chúa đoái nhận lễ hèn mọn chính thân xác con. 

Xin Chúa dùng con theo Thánh ý Chúa để tôn vinh Chúa 

Cha, và cho sự cứu rỗi các linh hồn. 

 

 

 

Đức Mẹ 

Akita 

1973 
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Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ đừng bao giờ 

để con phải xa lìa Con của Mẹ. Xin Mẹ che chở và bảo vệ 

con như con riêng Mẹ vậy. Amen." 

 

Khi đọc xong bài kinh thì có giọng nói Thiên đàng tiếp: 

 

"Hãy cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng, cho các 

Giám Mục và các Linh Mục. Từ khi được chịu phép Rửa 

Tội, con vẫn trung thành cầu nguyện cho các ngài. Hãy 

tiếp tục cầu nguyện thật nhiều... thật nhiều. Hãy nói lại 

với bề trên của con tất cả những gì đã xảy ra hôm nay và 

hãy vâng lời ngài trong mọi sự ngài sẽ nói cho con. Bề 

trên của con đã yêu cầu con hãy sốt sắng cầu nguyện". 

 

2) Thông điệp thứ hai của Đức Maria ngày 3/8/1973 

 

"Con yêu dấu, tập sinh của Mẹ, con có yêu mến Thiên 

Chúa không? Nếu con yêu mến Thiên Chúa, hãy lắng 

nghe lời Mẹ nói với con. Điều này rất quan trọng... Con 

hãy nói lại với bề trên của con. Rất nhiều người đang gây 

buồn phiền cho Chúa. Mẹ muốn nhiều linh hồn an ủi 

Ngài để làm dịu cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Cùng với 

Con của Mẹ, Mẹ muốn nhiều linh hồn dâng những đau 

khổ và khó nghèo của mình, để đền tạ cho kẻ tội lỗi và 

những kẻ vô ơn bội nghĩa. 

 

Để thế gian biết cơn thịnh nộ của Ngài, Thiên Chúa Cha 

đang chuẩn bị giáng xuống toàn thể nhân loại một sự 

trừng phạt ghê gớm. Mẹ đã nhiều lần cùng với Con Mẹ, 

can thiệp để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa 

Cha. Mẹ đã ngăn cản được tai họa đổ xuống nhờ dâng 

những đau khổ và hy sinh của Chúa Con đã chịu trên 

Thánh Giá, Máu Châu Báu của Người đã đổ ra, và 

những linh hồn yêu dấu an ủi Thiên Chúa tạo thành đội 

quân những linh hồn tội nhân cầu khẩn Chúa. Cầu 

nguyện, ăn năn thống hối và những can đảm hy sinh có 

thể làm giảm cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha. Mẹ 
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muốn cộng đoàn các con cũng làm điều này như vậy... đó 

là yêu mến đức khó nghèo để tự thánh hoá và cầu nguyện 

đền tạ những sự xúc phạm và vô ơn bội nghĩa của rất 

nhiều người. Hãy đọc kinh các Nữ Tỳ Của Thánh Thể với 

sự ý thức ý nghĩa của nó, và đem ra thực hành; hãy phó 

dâng (tất cả những gì Thiên Chúa gửi đến), để đền tạ tội 

lỗi. Mỗi người hãy cố gắng tùy theo khả năng và địa vị 

của mình, dâng hiến toàn thân mình cho Chúa. 

 

"Ngay cả trong một Tu hội đời, việc cầu nguyện rất cần 

thiết. Những linh hồn sẵn sàng cầu nguyện thì đang trên 

đường được quy tụ lại. Ðừng ràng buộc chú ý nhiều đến 

hình thức, hãy trung thành và sốt sắng cầu nguyện để yên 

ủi Chúa. Ngừng một lát Đức Mẹ nói tiếp: "Điều gì con 

nghĩ trong lòng có thật không? Con có thực sự quyết 

định trở nên viên đá bị thợ xây loại bỏ không? Hỡi tập 

sinh của Mẹ, con là người không do dự, mong ước được 

hoàn toàn thuộc về Chúa, muốn được trở nên hiền thê 

xứng đáng của Đấng Phu Quân, thì con hãy tuyên hứa 

với sự hiểu biết rằng con phải chịu đóng đanh vào Thánh 

Giá bằng ba cái đinh nhọn: Đó là ba cái đinh của khó 

nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Trong ba điều này, đức 

vâng lời là nền tảng. Để hoàn toàn từ bỏ bản thân, hãy để 

bề trên hướng dẫn con. Ngài sẽ biết thế nào để hiểu con 

và hướng dẫn con.' 

 

3) Thông điệp thứ ba của Đức Trinh Nữ ngày 13/10/1973 

 

"Con gái cưng của Mẹ, hãy lắng nghe những lời Mẹ phải 

nói với con. Và con hãy nói lại với bề trên của con.' 

 

Ngưng một lát: "Như Mẹ đã nói với con, nếu loài người 

không ăn năn sám hối và cải thiện đời sống, Thiên Chúa 

Cha sẽ giáng xuống một hình phạt khủng khiếp. Hình 

phạt này còn khủng khiếp hơn nạn đại hồng thuỷ, một 

hình phạt mà loài người chưa từng thấy bao giờ. Lửa sẽ 

từ trời rơi xuống tiêu diệt một phần lớn nhân loại, người 
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lành cũng như kẻ dữ, không chừa các linh mục lẫn người 

giáo dân. Những kẻ sống sót sẽ cảm thấy cô quạnh đến 

nỗi thèm khát số phận của người chết. Niềm an ủi duy 

nhất còn lại cho các con là Chuỗi Mân côi và Dấu Chỉ mà 

Con Ta để lại. Hãy đọc kinh Mân côi mỗi ngày. Với chuỗi 

Mân côi, hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các 

Giám mục và các linh mục". 

 

"Thế lực ma quỷ sẽ xâm nhập vào trong Giáo Hội, đến 

nỗi người ta sẽ thấy Hồng y chống đối Hồng y, Giám mục 

chống đối Giám mục. Những linh mục có lòng sùng kính 

Mẹ sẽ bị chính đồng bạn của họ khinh miệt và chống 

đối... Thánh đường và bàn thờ bị cướp phá; Giáo Hội thì 

đầy dẫy những người chấp nhận thương lượng thỏa hiệp, 

và ma quỷ sẽ ép buộc nhiều linh mục và những linh hồn 

thánh hiến từ bỏ việc phụng sự Thiên Chúa". "Ma quỷ 

đặc biệt sẽ không buông tha chống lại những linh hồn đã 

dâng hiến cho Chúa. Nghĩ đến sự mất mát quá nhiều linh 

hồn như thế là nguyên nhân làm cho Mẹ đau buồn. Nếu 

tội lỗi gia tăng cả số lượng và cường độ thì sẽ không còn 

tha thứ cho họ được nữa." 

 

"Với can đảm hãy nói lại với bề trên của con. Ngài sẽ biết 

cách nào để khuyến khích mỗi người các con cầu nguyện 

và hoàn thành những công việc đền tạ tội lỗi."Khi Tiếng 

Nói đã ngưng, tôi lấy hết can đảm để ngước đầu lên, thì thấy 

bức tượng vẫn còn sáng láng, nhưng nét mặt Mẹ đượm một 

vẻ buồn. Rồi tôi định bụng hỏi, 'Ai là bề trên của con?' Bỗng 

nhiên tôi cảm thấy Thiên thần hiện ra bên cạnh tôi, tôi không 

nghe được tiếng nói nhưng chỉ cảm thấy Thiên thần nói với 

tôi, 'Trong những dịp như vậy đúng ra con có thể hỏi những 

câu hỏi quan trọng hơn.' Nhưng ngoài Đức Giám Mục, tôi 

còn có ba bề trên nữa, nên nghĩ đây là cơ hội để hỏi. Tức thì 

Tiếng Nói trả lời: "Đó là Đức Giám Mục Ito, người hướng 

dẫn tu hội của con." Đức Mẹ mỉm cười và nói tiếp: "Con 

còn điều gì muốn hỏi nữa không? Hôm nay là lần cuối 

cùng Mẹ nói với con bằng tiếng nói sống thực. Từ nay trở đi 
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con sẽ vâng lời đấng được gửi đến với con và bề trên của 

con". "Hãy năng cầu nguyện kinh Mân côi. Chỉ một mình 

Mẹ còn có thể cứu các con khỏi những thảm hoạ sắp xảy 

ra. Những ai tin tưởng nơi Mẹ thì sẽ được cứu thoát." 
 

 
 

Thảm họa của thế giới ngày nay !!! 
Global Warming !!! 

 
 

Di Chúc của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II  nói:  

" Thế giới sắp sụp đổ ..." 

Good Will of Saint Pope John Paul II said: 

" The world will be collapsed ..." 
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The Message of Our Lady of  

La Salette: 
 

This is the message that the Virgin Mary shared 

with Maximin Giraud and Melanie Calvat, near the 

small village of La Salette in the French Alps on 

September 19, 1846. It is told with the help of the 

nine stained glass windows in the Mary Keane 

Chapel at the La Salette Shrine in Enfield, New 

Hampshire. This apparition and message gave rise 

to the Catholic Religious Community—the 

Missionaries of La Salette—and their ministry of 

reconciliation. 

 
 

FIRST WINDOW: “IF MY PEOPLE DO NOT 

OBEY…” 
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The beautiful Lady stood up and said: “If my 

people do not obey, I shall be compelled to loose 

my Son‟s arm. It is so heavy that I can no longer 

hold it. “How long have I suffered for you! If my 

Son is not to abandon you, I am obliged to 

entreat him without ceasing. But you take no 

heed of that. No matter how well you pray in the 

future, no matter how well you act, you will 

never be able to make up what I have endured on 

your behalf.” 

 

 
 

SECOND WINDOW:  “I HAVE GIVEN YOU SIX 

DAYS TO WORK.” 

 

“I have given you six days to work. The seventh  

I have reserved for myself yet no one will give it 

to me. This is what causes the weight of my Son's 

arm to be so heavy.” 
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THIRD WINDOW: “THE CART DRIVERS 

CANNOT SWEAR WITHOUT BRINGING IN 

MY SON'S NAME.” 

 

 “The cart drivers cannot swear without bringing 

in my Son's name. These are the two things that 

make my Son's arm so heavy.” 
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FOURTH WINDOW: “A GREAT FAMINE IS 

COMING.” 

  

“If the harvest is spoiled, it is your own fault. I 

warned you last year by means of the potatoes. 

You paid no heed. Quite the contrary, when you 

discovered that the potatoes had rotted, you 

swore, you abused my Son's name. They will 

continue to be spoiled, and by Christmas time 

this year there will be none left.” 

 

Seeing the puzzled look of the children, Mary 

changed from French to the local dialect in order 

to make herself better understood. “If you have 

wheat, it will do no good to sow it, for what you 

sow the vermin will eat, and whatever part of it 

springs up will crumble into dust when you 

thresh it. 

 

“A great famine is coming. But before that 

happens, children under seven years of age will 

be seized with trembling and die in the arms of 

those holding them. The others will pay for their 

sins by hunger. The grapes will rot and the 

walnuts will become worm-eaten.” 

 
 

Our Lady of La Salette : “I have given you six 

days to work. The seventh  I have reserved for 

myself yet no one will give it to me. This is what 

causes the weight of my Son's arm to be so 

heavy...” 
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FIFTH WINDOW:  “IF MY PEOPLE ARE 

CONVERTED, ...” 

 

“If my people are converted, the very stones will 

become mounds of wheat and the potatoes will 

grow self-sown.” 
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SIXTH WINDOW: “DO YOU SAY YOUR 

PRAYERS WELL, MY CHILDREN…” 

 

“Do you say your prayers well, my children?” 

The children answered with one voice: “Not too 

well, Madame, hardly at all!”The Lady said: 

“Ah, my children, it is very important to do so, at 

night and in the morning. When you don't have 

time, at least say an Our Father and a Hail 

Mary, and whenever you can, say more.” 

 

 
 

SEVENTH WINDOW: “DURING LENT THEY 

GO TO THE BUTCHER SHOP LIKE DOGS.” 

 

“Only a few rather elderly women go to Mass in 

the summer. Everyone else works every Sunday 

all summer long. And in winter, when they don't 

know what else to do, they go to Mass only to 
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scoff at religion. During Lent, they go to the 

butcher shop like dogs.” 

 

 
 

EIGHTH WINDOW: “ONCE NEAR THE FIELD 

OF COIN…” 

 

“Have you ever seen spoiled wheat, my 

children?” “No, Madame,” declared Maximin, 

quick to speak for Melanie as well as for himself. 

 

Turning toward Maximin, the Lady replied: 

“But you, my child, must have seen some once 

near the field of Coin with your papa. The owner 

of the field said to your papa, „Come and see my 

spoiled wheat.‟ The two of you went. You took 

two or three ears of wheat in your hands. You 

rubbed them together and they crumbled into 

dust. Then you came back from Coin. When you 
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were only a half hour away from Corps, your 

papa gave you a bit of bread and said: „Here, my 

son, eat some bread this year anyhow. I don't 

know who will be eating any next year if the 

wheat continues to spoil like this.‟” 

 

“Oh, yes, Madame, now I remember! Until now I 

didn't,” admitted Maximin. 

 

 
 

NINTH WINDOW: “YOU WILL MAKE IT 

KNOWN TO ALL MY PEOPLE.”  

 

The Beautiful Lady concluded, no longer in 

dialect but in French: “Well, my children, you 

will make this known to all my people.” These 

were her last words.The radiant vision now 

began to disappear. “We saw her head no more, 

then the rest of the body no more; she seemed to 
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melt away. There remained a great light,” 

related Maximin, “as well as the roses at her feet 

which I tried to catch with my hands; but there 

was nothing more.” 

 

“We looked for a long time,” added Melanie, “to 

see if we could not have another glimpse of her,” 

but the Beautiful Lady had disappeared forever. 

The little shepherdess then remarked to her 

companion: “Perhaps it was a great Saint.” “If 

we had known it was a great Saint,” said 

Maximin, “we would have asked her to take us 

with her.” 

 

 
 

Nestled atop a mountain in the French Alps is the 

Shrine of Our Lady of La Salette, scene of the 

Apparition of Our Blessed Lady in 1846 and now a 

center for pilgrims from around the world. 
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Three Secrets of Fátima 

 

First secret 

 

 
 

In her third memoir, written in 1941, Lúcia said that the first 

secret, a vision of Hell, was disclosed to the children on 13 

July 1917. Our Lady showed us a great sea of fire which 

seemed to be under the earth. Plunged in this fire were 

demons and souls in human form, like transparent 
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burning embers, all blackened or burnished bronze, 

floating about in the conflagration, now raised into the 

air by the flames that issued from within themselves 

together with great clouds of smoke, now falling back on 

every side like sparks in a huge fire, without weight or 

equilibrium, and amid shrieks and groans of pain and 

despair, which horrified us and made us tremble with 

fear. The demons could be distinguished by their 

terrifying and repulsive likeness to frightful and 

unknown animals, all black and transparent. This vision 

lasted but an instant. How can we ever be grateful 

enough to our kind heavenly Mother, who had already 

prepared us by promising, in the first Apparition, to take 

us to heaven. Otherwise, I think we would have died of 

fear and terror.[5] 
 

Second secret 

 

 
 

See also: Pontevedra apparitions 

The second secret was a statement that World War I 

would end, along with a prediction of another war during 

the reign of Pope Pius XI, should men continue offending 

God and should Russia not convert. The second half 

requests that Russia be consecrated to the Immaculate 

Heart of Mary: You have seen hell where the souls of 

poor sinners go. To save them, God wishes to establish in 

the world devotion to my Immaculate Heart. If what I 
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say to you is done, many souls will be saved and there will 

be peace. The war is going to end: but if people do not 

cease offending God, a worse one will break out during 

the Pontificate of Pope Pius XI. When you see a night 

illumined by an unknown light, know that this is the 

great sign given you by God that he is about to punish the 

world for its crimes, by means of war, famine, and 

persecutions of the Church and of the Holy Father. To 

prevent this, I shall come to ask for the Consecration of 

Russia to my Immaculate Heart, and the Communion of 

reparation on the First Saturdays. If my requests are 

heeded, Russia will be converted, and there will be peace; 

if not, she will spread her errors throughout the world, 

causing wars and persecutions of the Church. The good 

will be martyred; the Holy Father will have much to 

suffer; various nations will be annihilated. In the end, my 

Immaculate Heart will triumph. The Holy Father will 

consecrate Russia to me, and she shall be converted, and 

a period of peace will be granted to the world.[6] 

 

 
After the two parts which I have already explained, at the 

left of Our Lady and a little above, we saw an Angel with 

a flaming sword in his left hand; flashing, it gave out 
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flames that looked as though they would set the world on 

fire; but they died out in contact with the splendour that 

Our Lady radiated towards him from her right hand: 

pointing to the earth with his right hand, the Angel cried 

out in a loud voice: 'Penance, Penance, Penance!'.  

 

 
 

And we saw in an immense light that is God: 'something 

similar to how people appear in a mirror when they pass 

in front of it' a Bishop dressed in White 'we had the 

impression that it was the Holy Father'. Other Bishops, 

Priests, men and women Religious going up a steep 

mountain, at the top of which there was a big Cross of 

rough-hewn trunks as of a cork-tree with the bark; 

before reaching there the Holy Father passed through a 

big city half in ruins and half trembling with halting step, 

afflicted with pain and sorrow, he prayed for the souls of 

the corpses he met on his way; having reached the top of 

the mountain, on his knees at the foot of the big Cross he 

was killed by a group of soldiers who fired bullets and 

arrows at him, and in the same way there died one after 

another the other Bishops, Priests, men and women 

Religious, and various lay people of different ranks and 

positions. Beneath the two arms of the Cross there were 

two Angels each with a crystal aspersorium in his hand, 

in which they gathered up the blood of the Martyrs and 

with it sprinkled the souls that were making their way to 

God. 

Tuy-3-1-1944.[12][14] Lucia 
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A Message From Our Lady 

 Akita, Japan 
Author: John Ata 

 

The Apparitions of the Blessed Virgin Mary in Akita, Japan, 

to Sr. Agnes Sasagawa 

The Messages to Sr. Agnes 

 

July 6, 1973 

"My daughter, my novice, you have obeyed me well in 

abandoning all to follow me. Is the infirmity of your ears 

painful? Your deafness will be healed, be sure. Does the 

wound of your hand cause you to suffer? Pray in 

reparation for the sins of men. Each person in this 

community is my irreplaceable daughter. Do you say well 

the prayer of the Handmaids of the Eucharist? Then, let 

us pray it together." "Most Sacred Heart of Jesus, truly 

present in Holy Eucharist, I consecrate my body and soul 

to be entirely one with Your Heart, being sacrificed at 

every instant on all the altars of the world and giving 

praise to the Father pleading for the coming of His 
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Kingdom." "Please receive this humble offering of 

myself. Use me as You will for the glory of the Father and 

the salvation of souls." "Most holy Mother of God, never 

let me be separated from Your Divine Son. Please defend 

and protect me as Your Special Child. Amen." When the 

prayer was finished, the Heavenly Voice said: "Pray very 

much for the Pope, Bishops, and Priests. Since your 

Baptism you have always prayed faithfully for them. 

Continue to pray very much...very much. Tell your 

superior all that passed today and obey him in everything 

that he will tell you. He has asked that you pray with 

fervor." 

 

August 3, 1973 

"My daughter, my novice, do you love the Lord? If you 

love the Lord, listen to what I have to say to you." "It is 

very important...You will convey it to your superior." 

"Many men in this world afflict the Lord. I desire souls 

to console Him to soften the anger of the Heavenly 

Father. I wish, with my Son, for souls who will repair by 

their suffering and their poverty for the sinners and 

ingrates." 

 

"In order that the world might know His anger, the 

Heavenly Father is preparing to inflict a great 

chastisement on all mankind. With my Son I have 

intervened so many times to appease the wrath of the 

Father. I have prevented the coming of calamities by 

offering Him the sufferings of the Son on the Cross, His 

Precious Blood, and beloved souls who console Him 

forming a cohort of victim souls. Prayer, penance and 

courageous sacrifices can soften the Father's anger. I 

desire this also from your community...that it love 

poverty, that it sanctify itself and pray in reparation for 

the ingratitude and outrages of so many men. Recite the 

prayer of the Handmaids of the Eucharist with 

awareness of its meaning; put it into practice; offer in 
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reparation (whatever God may send) for sins. Let each 

one endeavor, according to capacity and position, to offer 

herself entirely to the Lord." 

 

"Even in a secular institute prayer is necessary. Already 

souls who wish to pray are on the way to being gathered 

together. Without attaching to much attention to the 

form, be faithful and fervent in prayer to console the 

Master." 
 

After a silence: "Is what you think in your heart true? 

Are you truly decided to become the rejected stone? My 

novice, you who wish to belong without reserve to the 

Lord, to become the spouse worthy of the Spouse, make 

your vows knowing that you must be fastened to the 

Cross with three nails. These three nails are poverty, 

chastity, and obedience. Of the three, obedience is the 

foundation. In total abandon, let yourself be led by your 

superior. He will know how to understand you and to 

direct you." 

 

October 13, 1973 

"My dear daughter, listen well to what I have to say to you. 

You will inform your superior." After a short silence: "As I 

told you, if men do not repent and better themselves, the 

Father will inflict a terrible punishment on all humanity. 

It will be a punishment greater than the deluge, such as 

one will never seen before. Fire will fall from the sky and 

will wipe out a great part of humanity, the good as well as 

the bad, sparing neither priests nor faithful. The 

survivors will find themselves so desolate that they will 

envy the dead. The only arms which will remain for you 

will be the Rosary and the Sign left by My Son. Each day 

recite the prayers of the Rosary. With the Rosary, pray 

for the Pope, the bishops and priests." 

 

"The work of the devil will infiltrate even into the 

Church in such a way that one will see cardinals 
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opposing cardinals, bishops against bishops. The priests 

who venerate me will be scorned and opposed by their 

confreres...churches and altars sacked; the Church will 

be full of those who accept compromises and the demon 

will press many priests and consecrated souls to leave the 

service of the Lord. 
 

"The demon will be especially implacable against souls 

consecrated to God. The thought of the loss of so many 

souls is the cause of my sadness. If sins increase in 

number and gravity, there will be no longer pardon for 

them" "With courage, speak to your superior. He will 

know how to encourage each one of you to pray and to 

accomplish works of reparation." "It is Bishop Ito, who 

directs your community." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pope John Paul II.  

 
Resting in the hospital  

after he was assassinated,  

May 13 - 1981, the Holy  

Father had released all  

documents related to  

Fatima. After praying,  

he confessed to his close  

Bishop Hnilica:  

“The only way to save the 

 present world, is to come  

back  with Fatima’s messages.” 
  

* Improving life. 

* Pray the Rosary 

 * Devotion to Immaculate of Mary 
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Kính thưa quí vị, 
 

 Những biến cố hôm nay đang xảy ra từ nhiều nơi trên thế giới và ở 

Việt Nam dường có phần đúng với lời tiên tri của Mẹ. Là Mẹ, ai 

cũng thương con mình. Mẹ Maria một đàng thương chính Con 

mình, một đàng Mẹ thương chúng ta. Mẹ không muốn nhân loại đi 

sai đường, Mẹ không muốn một lưỡi gươm thâu qua lòng Mẹ một 

lần nữa khi thấy hình phạt của Thiên Chúa giáng xuống trên nhân 

loại, Mẹ không muốn nhân loại tiếp tục lầm bước trong đêm tối. 

Mẹ mời gọi nhân loại hãy trở về với Thiên Chúa bằng cách sám 

hối, ăn năn và dâng những hy sinh lên Thiên Chúa.  

 

Khí giới mà Mẹ ban cho nhân loại để chiến đấu với thế gian và ma 

quỷ đó chính là Chuỗi Mân Côi. Ước gì mỗi người hãy tiếp tay với 

Mẹ giữa thế giới hôm nay đầy biến loạn và đã rời xa Thiên Chúa. 

Mẹ đang mời gọi quí vị, đặc biệt những người con yêu mến Mẹ hãy 

tiếp tay với Mẹ để hướng nhân loại về với Thiên Chúa và làm dịu 

bớt cơn thịnh nộ mà nhân loại đang chọc giận Người. 

Mẹ Fatima nhắn nhủ :  

"Sám hối - Sám hối - Sám hối" 
"Cải thiện đời sống - Lần hạt Mân Côi - Tôn sùng Trái Tim Mẹ. 

 & Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Người đã bị xúc phạm 

quá nhiều rồi. Fatima 13 - 10 - 1917. 

 
 

 

 
 

Chỉ $60.00 

Vưc̣ dâỵ  

người tê liêṭ 


